
1973 Oe ekket nou 
 
Refrein 
Oe ekket nou, oe ekket nou 
nou gaon w't krijge. 
Ik zijn de kluts arstikke kwijt 
't lig aon m'n eige. 
Ik em m'n fééstneus op m'n òòr 
en m'n afwasschortje vòòr. 
Oe ekket nou, oe ekket nou 
nou gaon w't krijge. 
Ik zijn de kluts arstikke kwijt 
't lig aon m'n eige. 
Ik zeul zo lekker op en neer 
'k em gròòte leut wa wulde meer? 
Oe ekket nou, oe ekket nou 
nou gaon w't krijge. 
 
Keplet 1 
'k Waar op 'n bal 
tot in de kleine uure 
ik zee: zeg Naon, 
't wor zo zoetjes tijd. 
Ze keek me ongelòòvig aon, 
vroog krijgde kure? 
Toen zong ineens 
die toffe meid: 
 
Refrein 
 
Keplet 2 
Om alluf elluf 
des 's morges, 't waar 'n schaande 
daor stong oons Naon, 
zo midde in de naacht. 
Z'aar m'n kieltje en m'n pruik al in d'r aande 
en witte wa'd'ik zong eel zaacht: 
 
Refrein 
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