
1991 Da wor fééste 
 
Refrein 
Tullepetaon da wor fééste'n ier van't jaor 
in de polonèèse mee mekaor, 
daansed op 'ne volle Mart 
zienge we mee éél òòns art. 
Iep-iep-oera da wor fééste'n ier van't jaor 
lang leve de zottiged. 
Tullepetaone, profiesjat, al drie keer 11 jaor 
is de leut ier vor mekaor. 
 
Keplet 1 
Zijd'er as de kippe bij 
ier op deze leutpartij 
óórde gij de jubilejumlokke slaon? 
Próóst daor gaon we wad'op drienke 
laot de glaoze mar 's klienke 
snij d'n taort es gaauwkes aon. 
 
Refrein 
 
Keplet 2 
K'em 'n beeld van 'n kado 
'n traktaosie van nivo: 
zeule laangst de monumenten van de stad. 
Van de Staoltjes tot de Schuive 
lòòpt eel Roosendaol te fuive 
zuveul leut ek nooit nie g'ad. 
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