2003 As 'n sprookje

Refrein

'k Geloof m'n eige 60ge nie

en toch zien ik 't gebeure.
Tullepetaonse leut magie

in 'onderdduuzend kleure.

Ik staon 'ier wezeluk nie te liege
't is 'n wonderluk ver'aol.
Takkebossebessems vliege,

't is as 'n sprookje in Roosendaol!

Keplet 1

Leut!

Da'd is 't toverwoord

daormee kun'd oe alles wéénse.

De zurge die gaon wir overboord

allenig mar leutige meénse.

Kekt die feekes zwééte peekes mee n'n toeter aon d'r,mond.
En wij zeule mee z'n tweekes eel d'n aovend in 't rond.
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Keplet 2

Draai!

mar as n'n 'aktop rond

zo zijn'k ier, zo zijn'k verdweene.

Zijn'k tenne'n aon mee m'ne drooge mond

dan gaon we d'r wir ééntje neeme.

In 't nuuwt staot d'n sjampetter die kwaam uit n'n '00ge'n oed,
jao die gieng van up klavetter, ij stong in z'n goeie goed.
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