
2011 Vliegd'ok mee? 
 
D´n Tullepetaon die vliegd’in ´t rond,  
en kekt ´s naor benee,  
ij waont z´n eige Pinneke Busch,  
en roept: "Eej vliegd’ok mee!"   
[stoewardès]  
Tullepetaone, pralle en brakke;  
"Vlucht 111 gaot vertrekke,  
ij stao klaor op de Mart".    
 
Refrein 
Voruit aon boord, we gaon van start,  
en stijge´n op vanaf de Mart,  
Priens Ries navigeerd’ òòns as kaptein,  
totda we´n in de wolleke zijn.  
Zijd’un bevloge Tullepetaon,  
en wuld’un dròòmvlucht ondergaon,  
slao dan oew vleugels mar ´s uit,  
Vliegd’ ok mee!   
 
Me zijn gevloge, gaon op pad,  
vor ´n rondvlucht Tulpetaonestad,  
daor is ´t bisnesklas vor elke passazjier.  
Op d’otomaotiese piloot,  
ouwe we koers, ee mar gin nood,  
w’ouwe de Tillevisietore as òòns baoke´n in ‘t vizier.   
 
´t Luchtruim bove Roosendaol, zit vol konfettie éélemaol,  
de leut die aangd’ier in de lucht, kek mar es rond.  
Me valle zo wir op de klep, zette de laanding in naor Sep,  
dan zijn we thuis en zette voet op eige Tulpetaonse grond.   
 
[pilòòt]  
Meedee, meedee, ‘k zou wulle dadde meedee!   
 
Refrein 
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