
2018 Da’s m’n stadje 
 
Refrein 
Komde gij ier ok vandaon? 
Eé’t oew wieg ier ok gestaon? 
Edde gij ’t ok wir aon?           
Kunde ziengen allemaol: 
“Ik zijn ik van Roosendaol”? 
Nou, dan zijde Tull’petaon. 
 
Ik zeul in Roosendaol mee jou 
En zijn zo trots as ’ne pauw 
Waant al zijn ik wijd van ’uis: 
Da’s m’n stadje, da’s m’n thuis. 
 
Keplet 1 
’t Is zeuven’òònderdveftig jaore t’rug 
Oòns Roosendaol da wier gebóóre. 
Wa gaot d’n tijd dan toch verrekkes vlug 
Plukt de leut en laòt oe eigen óóre. 
En zet dan trouw belóófd,  
oew dùimken aon oew ’òòfd.  
 
Refrein 
 
Keplet 2 
D’n Priens is in òòns stadjen éél vornaom. 
IJ zalt de leut ’óógerop stuuwe. 
Mar priense zulle kommen en wir gaon. 
Kikt mar is: daor staòt d’n splienternuuwe. 
Zeg ’Oòg’eid, zeulde mee?  
En witte wa’t ie zee? 
 
Refrein 
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