
Tekeningen: Ronny Gomis                    
Lespakket: Leslokaal Antverpia



1568 - 1648 : 80-jarige oorlog
19 februari 1605 : ‘t ver’aol van Nicolaas Janssens 

        TIP uit het lespakket “Tullepetéére kunde léére” 
     Wad ‘n ‘istorie!
     Les 1: “‘t Ei van d’n Tullepetaon.”

     SCAN de QR-code voor een link naar het lespakket.

    
      Heel lang geleden, in 1605, kwam een boer uit Frankrijk hier 
      in Roosendaal aangereden.
      Op z’n wagen lag een ei. ’t Viel rommetom van die wagen af.
      Nicolaas Janssens heeft dat ei gevonden.
      ’t Had een vreemde kleur en rook ’n beetje vies.
      ‘t Was ‘t ei van ‘n Tullepetaon!



1794 - 1814 : Franse Tijd in Nederland
23 februari 1809 : ‘t ver’aol van d’n stalknecht 

        TIP uit het lespakket “Tullepetéére kunde léére” 
     Wad ‘n ‘istorie!
     Les 2: “‘t raodsel van d’n stalknecht”

     SCAN de QR-code voor een link naar het lespakket.

    
      In de tijd dat Gerardus Panneboeter de Burgemeester van 
      Roosendaol was, had hij een stalknecht. 
      De Panneboeter moest, om ’t Raadhuis en de Sint-Jan op te kunnen 
      knappen, geld gaan halen bij de Koning. 
      Dat heeft hij gedaan om stadsrechten te kunnen krijgen. 
      Dit speelde zich af  in ‘t jaar 1809.
      Burgemeester Panneboeter heeft toen aan zijn stalknecht
      de sleutel van de stad gegeven. 

      Met de legendarische woorden:
      “Oòg’eid, as ‘ne priens zulde gij waordig regéére over m’n rijk . 
        Zet de wèèreld gerust op z’n kop, mar begaoj ’t nie te veul.”



1840 - 1849 : Koning Willem II
14 februari 1844 : ‘t ver’aol van de véére van de Priens

        TIP uit het lespakket “Tullepetéére kunde léére” 
     Wad ‘n ‘istorie!
     Les 2: “‘t raodsel van d’n stalknecht?”

     SCAN de QR-code voor een link naar het lespakket.

      Kijk daar op het altaar! 
      Dat zijn de veren die de staljongen bij de kerkelijke inzegening 
      gekregen heeft. Ze stonden ineens op het altaar!
      Het zijn de veren van een Koningsfazant. 
      Vanaf het jaar 1844 zijn dit de vijf veren van de Priens. 
      Vijf veren, net als de vijf blaadjes die aan een roos zitten.
      De staljongen heeft ze op zijn steek gezet. 
      Zo stond hij ondanks dat hij ’n simpele stalknecht was toch 
      vier dagen als Priens boven zijn onderdanen. 
      Hij kon even met de veren van de burgemeester pronken zolang 
      hij de Priens was.



1849 - 1890 : Koning Willem III
11 maart 1848 : ‘t ver’aol van de nar

        TIP uit het lespakket “Tullepetéére kunde léére” 
     Wad ‘n ‘istorie!
     Les 3: “‘t raodsel van d’n nar.”

     SCAN de QR-code voor een link naar het lespakket.

    
       In 1848 heeft de nar voor het eerst bij de Priens de spiegel 
       voorgehouden. 
      ’t Maakt niet uit of je arm of rijk bent… groot of klein… met 
       carnaval is iedereen gelijk en mag je zijn wie of wie je wilt zijn. 
       De Priens zei: 
       “Ee beste Tullepetaone, jao, ik praot van nou af aon vortaon van 
       tullepetaone mee ‘n gròòte Tu, en ik neem ok nie alléénig mir de kop! 
       Ik neem aaltij m’nnen eige spiegel mee. Kekt ‘m straole. We zetten ‘m
       ‘n zottekap op, we laote ‘m daanse en zienge, ‘osse en sprienge. 
       We zette de wèèreld op z’n kop. Narreke, ik ‘ou nou al van jou.”



1849 - 1890 : Koning Willem III
24 februari 1854 : ‘t ver’aol van de Priens

        TIP uit het lespakket “Tullepetéére kunde léére” 
     Blef bij de les!
     Les 1: “Ou’d oew spoor?”

     SCAN de QR-code voor een link naar het lespakket.

    In 1854 heeft de beste kleermaker uit Antwerpen de opdracht 
    gekregen om het pak van de Priens te maken.
    Samen met Peerke Tabak reist de Priens naar Antwerpen om zijn pak 
    te gaan ophalen. Om op tijd terug te komen in Roosendaal moest snel 
    een oplossing bedacht worden. De assen van het rijtuig waren 
    afgebroken. Als de Priens niet op tijd in Roosendaal zou zijn, zou hij de 
    sleuteloverdracht missen!
    Op het station in Antwerpen ziet de Priens een groot aanplakbiljet  
    hangen. Hier staat op:
    “Eerste treinreis Antwerpen-Roosendaal. Reserveer nu. U bent er in 
    65 minuten. Dienstregeling vangt aan op 25 februari om 11.06 uur.”
    De Priens kocht snel twee kaarten en stuurde een telegram naar de 
    burgemeester. Het was één groot feest toen de trein in Roosendaal 
    aankwam.   



1890 - 1948 : Koningin Wilhelmina
12 februari 1866 : d’n éérste leutmart

        TIP uit het lespakket “Tullepetéére kunde léére” 
     Eddut geleze?
     Les 2: “Ren je rot!”

     SCAN de QR-code voor een link naar het lespakket.

    
      In februari is een leutig carnavalsweekend voorbij en op de markt is 
      het heel rustig.
      Boerke Karremans wil ook op de markt de leut uitstralen, zodat voor 
      iedereen de leut gevierd kan worden. Hij heeft een paar blikken en 
      zakjes meegenomen. Hij laat de kienders blik gooien.
      De marktmeester heeft samen met een gemeenteambtenaar besloten
      dat de maandag na het carnavalsweekend in het teken moet staan 
      van de leut!
      De leutmart is geboren!



1914 - 1918 : Eerste Wereldoorlog
12 februari 1915 : ‘t ver’aol van d’n veldwachter

        TIP uit het lespakket “Tullepetéére kunde léére” 
     Wad ‘n ‘istorie!
     Les 4: “‘t Raodsel van d’n veldwachter”

     SCAN de QR-code voor een link naar het lespakket.

    
      In het jaar 1915 werd een veldwachter na 33 jaar trouwe dienst in   
      Rozebeke (Oost-Vlaanderen) bij een grensovergang door de Priens en de 
      Nar gevonden.
      In Vlaanderen noemen ze een veldwachter ook wel “Sjampetre”.
      Omdat het oorlog was, moest er iemand zijn die de orde kan bewaken.
      Met zijn “11 gebooje” heeft de veldwachter de orde goed kunnen 
      bewaken en was “het drietal” met de Sjampetter erbij compleet!



1929 - 1940 : De Crisisjaren
november 1923 : Kende ‘t lieke?

        TIP uit het lespakket “Tullepetéére kunde léére” 
     ‘T bleft kunst! 
     Les 3: “Zieng ‘d ok mee?” 

     SCAN de QR-code voor een link naar het lespakket.

    
      In november 1923 komt Peerke een “Roosendaols kwartierke” te 
      laat bij de vergadering van de boerenraad.
      Hij is niet zomaar te laat, hij is op visite geweest bij de moeder van 
      Kees Dekkers.
      De moeder van Kees Dekkers heeft een heel bijzonder lied aan Peerke  
      meegegeven.
      Kende ‘t lieke? Dan zijde gij van Roosendaol, dan zijde net as ikke!



1929 - 1940 : De Crisisjaren
11 februari 1933 : d’n éérste Kwakkelkraant

        TIP uit het lespakket “Tullepetéére kunde léére” 
     Das m’n stadje! 
     Les 3: “Eddut geleze?” 

     SCAN de QR-code voor een link naar het lespakket.

    
      In de crisisjaren was de leut ver te zoeken.
      Om de mensen toch wat leut mee te geven heeft de krant 
      “De Grondwet” een leutige editie gemaakt voor carnaval. 
      Dit was de eerste Kwakkelkraant!
      De Priens wilde de zieken in het ziekenhuis ook blij maken.
      De Burgemeester heeft Rijksambtenaren vrij gegeven om samen met 
      de Priens, Nar en Sjampetter fruit rond te brengen bij de ouderen en 
      de zieken.
      Deze mooie traditie wordt door RAC nog steeds voortgezet.



1929 - 1940 : De Crisisjaren
19 februari 1938 : d’n éérste leutstoet

        TIPS uit het lespakket “Tullepetéére kunde léére” 
     Das m’n stadje! 
     Les 2a: “Pracht en praolwaoge!” 
     ‘T Bleft kunst
     Les 2b: “Pracht en praolwaoge!”
     SCAN de QR-code voor een link naar het lespakket.

    
     In het jaar 1938 kreeg Pastoor Derikx, ook wel  de “Dikke Deken” 
     genoemd, een belangrijke brief van de Abt. 
     Hierin staat dat er toestemming is om op zaterdag een optocht te 
     houden nadat de Priens de stadssleutel van de Burgemeester gekregen 
     heeft.
     De eerste leutstoet is een feit!



2024 : heden
Schrèfde gij ‘istorie?

        TIP uit het lespakket “Tullepetéére kunde léére” 
     Wad ‘n ‘istorie!
     Les 1: “‘t Ei van d’n Tullepetaon.”

     SCAN de QR-code voor een link naar het lespakket.

    
      In het jaar 2024 hebben jullie de ‘istorie van het Tullepetaonse 
      leutfeest geleerd.
      Schrijf jij het 11e hoofdstuk van ‘t Ver’aol?
      Dan kunde gij ‘istorie schrijve!


